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Maandbrief juni 2025 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   
Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

Van de kerkelijk werker 
 
Vergeten! 
Dat herinner ik mij niet meer… Een herkenbare zin. 
We vergeten soms gemakkelijk. Ook de apostelen 
van Jezus hadden de neiging om te vergeten. Maar 
het is de Heilige Geest die de apostelen, en ons, 
steeds weer mag herinneren aan het heilswerk 
van Christus (Joh. 14: 26). 
We hebben het feest van Pinksteren nodig om ons 
geloof af te stoffen (Psalm 103: 7 ob). Om ons 
steeds weer in herinnering te brengen wat we 
belijden. Daarom zijn we blij om zo vlak na het 
Pinksterfeest de belijdenis de vieren van drie 
jongeren. De Geest van God werkt! 
 
Zondag 8 juni Pinksterzondag 
Tijd: 9.30 uur 
Voorganger: Bart van ‘t Ende 
Kindernevendienst: Jenneke 
Oppasdienst: Gerja en Oane-Gerrit 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Pinkstercollecte 
 
Zondag 15 juni Belijdenisdienst 
Tijd: 9.30 uur 
Voorganger: Bart van ‘t Ende 
Kindernevendienst: Jetske 
Oppasdienst: Annejet en Danny 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Onderhoud 

 
Zondag 22 juni Heilig Avondmaal 
Tijd: 9.30 uur 
Voorganger: Mw. Heidi Kramer- de Jong E ’oord 
Kindernevendienst: Karolien 
Oppasdienst: Jennemarieke, Vinz en Noor 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Zending over grenzen 
 
 
Zondag 29 juni  
Tijd: 9.30 uur 
Voorganger: Ds. J.W. v.d. Kamp, Elburg 
Kindernevendienst: Annejet 
Oppasdienst: Marten en Daan 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Onderhoud 
 
Zondag 6 juli Tentdienst 
Ontvangst vanaf 9.45 uur met koffie en iets erbij 
Start dienst: 10.30 uur 
Voorganger: Harry v.d. Kamp 
Kindernevendienst: geen 
Oppasdienst: Bertine en? 
1e Collecte:  
2e Collecte:  
 
Pastorale gemeente 
 
Bij de diensten 
Pinksteren 
Op zondag 8 juni is het eerste Pinksterdag. 
Brassband Euphonia uit Wilsum zal dan een 
muzikale bijdrage leveren. We lezen in deze dienst 
Handelingen 1: 13 – 26 met als thema ‘wacht en 
hoop’. 
 
Belijdenisdienst 
Op zondag 15 juni zullen drie jongeren openbare 
belijdenis van het geloof afleggen. We zijn hier als 
gemeente God dankbaar voor. Hieronder de 
namen. Wilt u hen meenemen in uw gebed of op 
andere manieren laten weten dat u meeleeft? 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
http://www.hervormdkampereiland.nl/
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Jasper van ’t Oever en Bente Lenselink, 
Kattenwaardweg 3 
Janiek Prins, Frieseweg 21 
 
Tentdienst 2025 
Op 5 juli is het weer zover; dan is er weer een 
kerkdienst in de tent voor de kerk.  
Het thema dit jaar is 'Boodschap uit de hemel'. 
Benieuwd naar wat er boven uw hoofd hangt? 
Kom dan naar de witte tent! Vanaf kwart voor 10 
staat de koffie met wat lekkers klaar en om half 11 
hopen we te beginnen.  
Harry van de Kamp zal deze dienst leiden en een 
aantal jongeren uit Kampen en omgeving zal ons 
begeleiden met hun muzikale talenten.  
Wees welkom! 
De tentdienstcommissie; 
Gerda, Wessel, Klaas en Annita 
 
Bij de collectes 
 
Pinkstercollecte Kerk in Actie voor Myanmar op 
zondag 8 juni. 
KERKEN ONDERSTEUNEN JONGEREN BIJ 
TRAUMAVERWERKING. 
Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in 
Myanmar schrikbarend toegenomen. Veel 
kinderen en jongeren zijn getraumatiseerd, 
drugsverslaving en zelfmoord nemen toe. Praten 
over psychisch welzijn is echter taboe. De Raad 
van Kerken wil dat doorbreken en traint 
kerkleiders in psychosociale zorg, zodat zij 
jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. 
Ook stimuleert de raad ouders aandacht te 
hebben voor de geestelijke gezondheid van hun 
kinderen. Zo verspreidt de Raad van Kerken Gods 
licht onder jongeren in Myanmar. 
 
Collecte voor Zending over Grenzen met Heilig 
avondmaal op zondag 22 juni. 
Maksym (32) is in het oosten van Oekraïne 
geboren. Tijdens de bezetting in 2014, moest hij 
zijn huis verlaten. Later kon hij weer terug naar 
huis keren. Maar toen de oorlog in 2022 uitbrak, 
moest hij opnieuw vluchten en alles achterlaten. 
Maksym vertelt: “De laatste veilige weg werd vlak 
nadat wij vertrokken waren, beschoten. Zeven 
burgers zijn toen omgekomen.” Maksym was 

geraakt door al het lijden dat hij om zich heen zag 
en meldde zich aan als vrijwilliger. “Gebouwen 
waren verwoest en mensen raakten gewond. Er 
was zoveel leed en hopeloosheid om mij heen. Dat 
raakte mij diep.” Nadat Maksym in 2022 naar het 
westen van Oekraïne gevlucht was, kwam hij in 
contact met Zending over Grenzen. Hij vertelt: “In 
de Bijbel staat: ‘Je moet niet alleen weten wat God 
van je vraagt, maar je moet het ook dóen. Anders 
leef je verkeerd’.” Maksym werd een actieve 
vrijwilliger bij Zending over Grenzen en hielp 
gevluchte gezinnen tijdens die eerste kritieke 
maanden van de oorlog toen er enorme aantallen 
vluchtelingen naar West-Oekraïne kwam. Nu 
brengt hij voedselpakketten rond bij gevluchte 
gezinnen die hier wonen en hij helpt mee met 
kerkelijke activiteiten. Hij biedt zelfs regelmatig 
humanitaire hulp aan de frontlinie. 
 
En verder… 
 
Afscheid 
Hoewel de datum van het definitieve afscheid nog 
ver weg ligt (21 september), ben ik ondertussen 
e.e.a. aan het afronden. Ik hoop in juni nog enkele 
afscheidsbezoeken te plannen. Het voelt vreemd 
om op deze manier te werken, los te laten en 
afscheid nemen. Tot 9 augustus ben ik bereikbaar 
voor crisispastoraat. De laatste drie weken van 
augustus heb ik zomervakantie en wordt er vanuit 
de Hervormde kerk Kampen waargenomen. 
 
Examens 
Rondom deze weken zijn er weer heel wat 
jongeren die in spanning zitten… Wat zal het 
resultaat zijn van hun veelal jarenlange studie 
en/of opleiding? Is het voldoende geweest voor 
een diploma of moet er worden herkanst? We 
willen alle jongeren heel veel sterkte wensen in 
deze spannende tijd en hopen samen met jullie op 
goede resultaten. En dat we daarin ook God 
bedanken voor Zijn hulp. 
Bart van ’t Ende 
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Veilige kerk op Kampereiland 
‘U bent mijn schuilplaats Heer’ zijn woorden uit 
psalm 91, waar we belijden dat er veiligheid en 
beschutting is bij God. Die veiligheid en 
beschutting wil de kerk, namens God, ook bieden. 
Dat zijn grote woorden in een tijd waarin 
(persoonlijke) veiligheid onder druk staat. 
Helaas is in het verleden en heden de kerk niet 
altijd een veilige haven geweest voor iedereen. 
Machtsmisbruik en seksueel misbruik komen voor. 
En dat doet ons pijn. 
Vanuit de landelijke kerk is de vraag gekomen om 
als gemeente aandacht te geven aan Veilige kerk. 
Daar horen ook verplichtingen bij. Zoals een 
meldpunt wanneer je veiligheid en integriteit 
(dreigen) worden aangetast, een gedragscode en 
een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor al de 
vrijwilligers die werken met kinderen, tieners en 
jongeren. Daarnaast willen we ook 
vertrouwenspersonen aanstellen. 
De kerkenraad heeft hierin al verschillende 
stappen gezet. We houden jullie op de hoogte. 
 
Lief en Leed 
De  commissie Lief en Leed bestaat uit Annita 
Dijkstra, Gezien ten Hove en is sinds kort 
aangevuld met Karin van Dijk. Tiny Koersen heeft 
na 7 jaar haar taak neergelegd. Tiny, we willen je 
hartelijk bedanken voor je inzet in al die jaren. 
 
De Bloembak 
 
Paardenbloem 
 

 
 

 
 

In de Bijbel: 
De paardenbloem komt niet expliciet in de Bijbel 
voor 
 
In de iconografie:  
In de iconografie (beeldschrijven) is de 
paardenbloem het symbool en attribuut van de 
gematigdheid. Ook is het een christelijk symbool 
van rouw. 
 
In de liturgische bloemschikking: 
Voor de meeste mensen geldt de paardenbloem 
oftewel ‘Taraxacum officinale’ als onkruid. Het zal 
dan ook niet gauw de eerste keuze zijn voor een 
liturgische bloemschikking. Maar waarom eigenlijk 
niet? Dat wat wij ‘onkruid’ noemen, zijn de meest 
natuurlijke planten die hier voorkomen. En toch 
zijn het de ‘verschoppelingen’ onder de planten, 
alsof we ze niet accepteren. Franciscus van Assisi 
vroeg broeder tuinman om een klein stukje tuin 
niet te bewerken, zodat de natuur daar haar gang 
kom gaan om zo haar Schepper te loven. 
Als niet echt geaccepteerde plant in haar eigen 
omgeving, staat ze mooi symbool voor Jezus die – 
in de woorden van Johannes – door de wereld niet 
aanvaard werd of, specifieker, in zijn thuisstad 
Nazareth. De laatste twee zondagen van januari 
horen we hoe Jezus niet geaccepteerd werd door 
zijn stadsgenoten. 
 
 
In de encyclopedie: 
De paardenbloem (Taraxacum officinale) is een 
soort uit de composietenfamilie (Asteraceae). In 
deze familie zijn bloemen sterk gereduceerd en 
klein en staan ze dicht bij elkaar in een 
bloemhoofdje. In april kunnen ze hele weilanden 
geel kleuren. Dat neemt niet weg dat bepaalde 
microsoorten en secties zeldzaam kunnen zijn. 
De paardenbloem komt van oorsprong voor in 
Afrika, Azië en Europa en is door toedoen van de 
mens over veel andere plaatsen verspreid. 
De paardenbloem is er in vele vormen en soorten 
die moeilijk te onderscheiden zijn. In Nederland 
zijn ten minste 250 microsoorten bekend. 
Microsoorten zijn klonen of mengsels van klonen, 
die morfologisch onderscheidbaar zijn van elkaar. 
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Omdat er zeer veel kruisingen tussen de 
microsoorten voorkomen. 
De paardenbloem wortelt diep met zijn penwortel 
en haalt de kalk uit de diepere laag van de bodem 
en maakt dit beschikbaar voor de bovenste laag 
van de bodem. De lange penwortel zorgt er ook 
voor dat mineralen uit de diepere lagen van de 
bodem beschikbaar komen voor het gewas. 
Tijdens de bloei van maart tot mei en van 
september tot november maken de honingbij en 
andere insecten gebruik van de paardenbloem als 
voedselbron. Als de wortel afsterft maakt de 
pendelaar, een regenworm, gebruik van deze 
gangen. Ook de wortels van het gras maken 
dankbaar gebruik van deze gangen. Een bijkomend 
voordeel is dat de gangen van de 
paardenbloemwortel zorgen voor goede 
beluchting en afwatering van de bodem. 
 
In de keuken: 
Paardenbloemen zijn eetbaar. De jonge bladeren 
zijn minder bitter dan de volwassen bladeren. 
Deze jonge blaadjes worden verkocht als molsla. 
De kweek van de echte molsla is veel 
arbeidsintensiever. Dit gebeurt door de in het 
voorjaar uit de overwinterde wortelen of uit 
ondergespitte planten uitgroeiende jonge 
bladscheutjes bedekt te houden zodat geen, of 
weinig, bladgroen ontstaat. Vroeger werd in 
molshopen naar deze 'gebleekte' 
paardenbloembladeren gezocht, vandaar de naam 
molsla. 
Door veredeling is een verbeterde, bladrijke 
molsla verkregen. Molsla wordt op diverse 
markten in Europa als malse voorjaarsgroente 
aangeboden. In Nederland en België is het niet 
ruim verkrijgbaar. 
De bloem is voor de zaadzetting eetbaar, daarna 
niet meer. 
 
Kruidengeneeskunde 
De paardenbloem heeft een gunstige uitwerking 
op de spijsverteringsorganen, alsook op de lever 
en de nieren. Deze is bloedzuiverend, 
eetlustopwekkend, urine afdrijvend en laxerend 
en bevat veel vitamine C, alsook vitamines als A, 
B2 en D. Paardenbloemen bevatten tevens 
sporenelementen van de mineralen koper, 

calcium, ijzer, kalium, silicium, zwavel, mangaan 
en magnesium. 

• De wortel in gedroogde vorm wordt wel 
tegen nier- en galkwalen gebruikt. 

• Afkooksel van de wortels, verse 
worteltinctuur of versgeperst wortelsap 
van de paardenbloem wordt gebruikt voor 
de behandeling van artritis 

• De wortels en bladeren hebben door de 
aanwezige bitterstoffen een eetlust 
opwekkende werking. 

• De melk van de plant kan door rechtstreeks 
erop aanbrengen gebruikt worden tegen 
puistjes zoals acne. 

• Het sap van de bloem zou helpen tegen 
wratten. 

 
 
Rekeningnummers 
Het rekeningnummer van de kerk is 
NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 
0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en doel. 


